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ERGOTHERAPIE 27/10/16

Dag van de ergotherapeut

De cliént, de bezoeker of bewoner staat altijd centraal.
Als ergo vertrekken we altijd vanuit zijn of haar verhaal.

We kunnen personen behandelen in therapie.
Bij een verlamming, geheugenproblemen of een nieuwe knie.

We kunnen tips geven om je dagelijkse leven aan te passen.
Bijvoorbeeld hoe je met een pijnlijke rug je kunt wassen.

Gemakkelijk liggen en zitten is van belang.
Door met een loophulp te stappen ben je van vallen minder bang.

We helpen jou met het bereiken van een doel.
We kunnen ook naast je zitten en luisteren naar je gevoel.

Soms komen wij je thuis bezoeken,
Om samen naar oplossingen te zoeken.

Of je nu bij ons langskomt of bij ons woont.
We zullen er voor je zijn als je jouw kwetsbaarheden toont.

Overleg met collega's en familie hoort er zeker bij.
De geboden hulp aan een persoon draait niet om 'ik’, maar om ‘wij".

We komen steeds werken met een lach.
Maar vandaag doen we dit extra, want het is onze dag!

Elien Saey-Van Peteghem

Elien is ergotherapeut in Notheboom WZC, samen met
4 ergocollega’s elk met hun expertise
Dit gedicht verwoordt de expertise van het ergoteam.




