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Verslag van workshop door  
Nancy Van Ranst 

op studiedag Active Ageing – Gent 
12/09/2014 

door Veerle Van Coile 

¨  Als het leven stremt 
¨  Als het vloeiend verloop van het leven 

onderbroken wordt 
¨  Bij verveling: vragen rond de zin van het leven 

¨  Bij groot geluk 
 

è  Bij grote levensgebeurtenissen, events die niet 
vergeten worden:  positief 

    negatief 

¨  Zijn persoonlijk gekleurd 
¨  Hebben betrekking op kleine of grote periodes 
¨  Zijn voorbijgaand of blijvend 
¨  Zijn uitgesproken (expliciet)  

of  
¨  Zijn eerder verdoken (impliciet)  

(bv. via verzuchtingen) 
 

¨  Gaan over de zin van het leven en de dood, 
over goed en kwaad, over inspiratie en 
betekenis 

¨  Op levensdomeinen rond welbevinden / 
levenskwaliteit 

ú  Gezondheid 
ú  Wonen 
ú  Huwelijk, gezin, familie 
ú  Beroep en/of vrije tijd 
ú  Deelname aan maatschappij / sociale rollen 

¨  Op het existentiële domein 
ú  Het IK, het ZELF, de eigen identiteit 
ú  De TIJD 
ú  Het BESTAAN op zich 
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¨  Het IK, het ZELF, de eigen identiteit: 
ú  Wie ben ik, ben ik geweest… 
ú  Persoonlijke levensverhalen 

¨  De TIJD: 
ú  Wat deed ik met mijn tijd, wat heb ik al meegemaakt 
ú  Heb ik tijd verspeeld 
ú  Maak ik voldoende tijd voor wat “echt” telt 

¨  Het BESTAAN op zich: 
ú  Wat was de zin van mijn leven / wat is de zin nu nog 
ú  Heeft het leven überhaupt wel zin 
ú  Is er een transcendente werkelijkheid waarmee je 

verbondenheid voelt 

¨  Levensvragen maken deel uit van iemands levensbeschouwelijk 
functioneren, van de spiritualiteit (geloof- of levensovertuiging) 
è ook al heb je geen “geloof”, toch heb je een “visie” op het leven, op wat daarin van waarde 
is 
 

¨  Bij ingrijpende levenservaringen 
 

¨  Piekeren over levensvragen schemert door in het lichamelijk, 
sociaal en psychisch functioneren 
 

¨  Een gesprek – luisteren, geeft het gevoel dat men “er toe doet” 
è aandacht voor levensvragen kan helpen om wat iemand meemaakt te 
dragen, helpt de moed te vinden om door te gaan 
 

¨  Het heeft invloed op het welbevinden 
 

¨  Men voelt zich gezien en gehoord omdat er aandacht is voor hun 
verhaal 

¨  Bron van informatie op: 
“Expertisenetwerk Levensvragen en Ouderen” 

  www.netwerklevensvragen.nl 
 
¨  Brochure: 

“Met ouderen in gesprek over levensvragen” 
tien lesbrieven over levensvragen en zingeving 
voor zorgverleners in de ouderenzorg 
 
door Mulder & Scheeres-Feitsma 
 

Met ouderen in gesprek gaan over levensvragen: 
¨  De Lesbrieven willen zorgverleners helpen bij 

“het stilstaan” rond bepaalde thema’s zonder 
antwoorden te geven – er zijn immers geen 
“juiste” antwoorden 
 

¨  Opbouw van de lesbrieven is als een mentale 
conditietraining 
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¨  Foto rond het thema 
¨  Warming-up: 

ú  Korte, verkennende opdracht om het thema in te leiden 
ú  Er wordt een verbinding gemaakt tussen de alledaagse praktijk 

van de zorgverleners en hun eigen levenservaring 
¨  Conditietraining: 

ú  Er wordt een column voorgelezen / rondgedeeld over het thema 
in een alledaagse situatie 

¨  Krachttraining: 
ú  Samen doordenken van het thema aan de hand van vragen 

  Wat roept de tekst op 
  Is de situatie herkenbaar 

¨  Cooling down: 
ú  Afsluitende oefening of gedicht 

 

¨  Regelmatig zit ik als geestelijk 
¨  verzorger met een groep verzorgenden 
¨  om de tafel. Dit keer 
¨  hebben we het over het ondersteunen 
¨  van mensen met verlieservaringen. 
¨  De verzorgenden hebben 
¨  een casus meegenomen over 
¨  meneer Halsema die veel kwijt is 
¨  geraakt de laatste tijd. De verzorgenden 
¨  kunnen hem maar moeilijk 
¨  ondersteunen bij het leven daarmee. 
¨  We zetten op een rijtje wat meneer 
¨  Halsema allemaal kwijt is geraakt 
¨  en wat dat voor hem betekent. Zijn 
¨  vrouw is een paar jaar geleden 
¨  overleden. Tien jaar lang heeft hij 
¨  haar verzorgd. Met haar overlijden 
¨  is hij veel verloren: haar aanwezigheid, 
¨  de gezelligheid, hun gedeelde 
¨  leven, zijn zorg voor haar. 
¨  Vrij kort na haar dood trof hem 
¨  een CVA. Toen is hij incontinent 
¨  geworden. Nu vertrouwt hij zijn 
¨  lichaam niet meer. Wat kan er nog 
¨  allemaal gebeuren? 
¨  Zijn verhuizing naar het verzorgingshuis 
¨  betekende voor hem het 
¨  verlies van zijn vertrouwde omgeving, 
¨  een dorp verderop, het achterlaten 
¨  van het huis waar hij 
¨  dertig jaar lang woonde met zijn 
¨  vrouw en het achterlaten van zijn 
¨  dieren. 

Hier in huis is hij vrij stil; hij valt 
¨  de verzorgenden niet graag lastig 
¨  met vragen. Daardoor heeft hij 
¨  toch ook regelmatig het gevoel dat 
¨  men niet naar hem omkijkt. 

 

¨  Hij geeft aan niets meer te willen. Een 
¨  praatje hoeft niet meer voor hem. 
¨  Gesprekjes gaan altijd over zijn 
¨  sombere gevoelens. Individuele 
¨  begeleiding of activiteiten ziet hij 
¨  niet zitten. 
¨  Als we het allemaal zo op een rijtje 
¨  zetten, raken we toch wel onder de 
¨  indruk van de vele verliezen die 
¨  meneer Halsema te incasseren 
¨  heeft gehad en ontstaat er begrip 
¨  voor zijn gevoel van zinloosheid. 
¨  Dan gaat de deur open. Meneer 
¨  Halsema verschijnt met zijn rollator 
¨  in de deuropening. Hij kijkt 
¨  wat ondeugend rond en zegt: ‘Mag 
¨  ik hier wel even voor Kerstman 
¨  spelen?’. Op zijn rollator ligt een 
¨  zak kerstkransjes. De verzorgenden 
¨  verwelkomen hem hartelijk. 
¨  ‘Maar natuurlijk, meneer Halsema.’ 
¨  Hij loopt naar de tafel en 
¨  opent de zak. Lachend en kletsend 
¨  deelt hij de kransjes rond en geniet 
¨  duidelijk van zijn rol. Als de zak 
¨  leeg is, vertellen we hem dat we 
¨  midden in een scholing zitten en of 
¨  het goed is dat hij nu weer verder 
¨  gaat. Dat is prima, zegt hij en hij 
¨  vertrekt weer. 
¨  Een beetje verbaasd kijken we elkaar 
¨  aan. Is dit meneer Halsema? 
¨  Zo kennen we hem helemaal niet. 
¨  Of toch wel? De verhalen komen 
¨  los. Over hoe hij regelmatig de 
¨  verzorgenden wat lekkers aanbiedt. 
¨  Over hoe hij laatst in het ziekenhuis 
¨  een medepatiënt toedekte 
¨  midden in de nacht.  

¨  Over hoe hij in dergelijke situaties in zijn 

element is en straalt. 
¨  We komen erover te praten dat het 
¨  vaak een flinke dobber is voor 
¨  mensen om veel te verliezen en 
¨  daarbij ook nog eens afhankelijk te 
¨  worden van zorg. Vooral ook voor 
¨  mensen die zélf graag voor anderen 
¨  zorgen. Voor je het weet kríjg je een 

fruitmandje met kerst, terwijl 
¨  je veel liever fruitmandjes uitdeelt. 
¨  En daarmee staat er opeens 
¨  iets heel fundamenteels op het 
¨  spel. Wie ben ik nog, als ik niets 
¨  meer voor een ander kan betekenen? 
¨  Als ik niets meer te bieden 
¨  heb? Als ik me alle zorg en goede 
¨  bedoelingen van anderen maar aan 
¨  moeten laten leunen zonder iets 
¨  terug te kunnen doen? Niets meer 
¨  kunnen betekenen voor een ander 
¨  mens. Dat raakt voor veel mensen 
¨  de kern van hun bestaan. 
¨  En zo betekent professioneel verzorgen 
¨  dus vreemd genoeg ook, 
¨  dat je open kunt staan voor de zorg 
¨  en attenties die mensen juist jou 
¨  willen bieden. Dat je ook voor je 
¨  kunt láten zorgen. En dat is voor 
¨  veel zorgverleners nog helemaal 
¨  niet zo gemakkelijk. Het lijkt de 
¨  omgekeerde wereld, maar is het 
¨  natuurlijk niet. Ook in professionele 
¨  zorg is wederkerigheid – ‘Ik 
¨  beteken iets voor u en u betekent 
¨  iets voor mij’ – immers de kern 
¨  van samen leven! 


